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Paasnieuwsbrief – Goede Vrijdag 18 april 2025 

Beste vrienden, familie en supporters, 

We schrijven jullie vanaf de Africa Mercy in Toamasina, Madagaskar. Bijna precies twee maanden 

geleden zijn we hier aangemeerd na onze vaart vanuit de scheepswerf in Zuid-Afrika, en we kijken 

met dankbaarheid terug op alles wat we in die korte tijd hebben meegemaakt! 

Een toestroom van medische vrijwilligers in februari betekende dat het ziekenhuis opnieuw kon 

worden opgezet na twee maanden intensief reparatiewerk op de werf in Zuid-Afrika. Na aankomst 

in onze aanlegplaats duurde het drie weken om de afdelingen en operatiekamers opnieuw in te 

richten, gevolgd door schoonmaak en dieptereiniging, zodat we klaar waren voor operaties. 

Inmiddels zijn er zeven weken aan operaties uitgevoerd: hoofd- en halsoperaties, reconstructieve 

operaties bij brandwondenpatiënten, het verwijderen van stoma’s en het weghalen van grote 

goedaardige kaaktumoren. Een groep fysiotherapeuten is ook gestart met een kliniek voor de 

Ponsetti-methode, een behandeling waarbij de benen van kinderen in gips worden gezet gedurende 

enkele maanden om klompvoetjes te corrigeren – zonder operatie. Wanneer dit vakkundig gebeurt, 

is deze methode op de lange termijn zelfs succesvoller dan een operatie. 

In deze weken hebben we ook speciale herenigingen gehad met veel oude vrienden van Mercy 

Ships. We hebben twee stellen teruggezien die we nog kenden uit Congo in 2014 – net als wij zijn zij 

nu teruggekomen met hun jonge kinderen. Jozua heeft ineens vier nieuwe speelkameraadjes! Eén 

familie heeft een houten Brio-treinset met batterijtreinen en Jozua vraagt me elke dag of we bij hen 

in de cabine mogen gaan spelen! Een andere fijne hereniging was met Tertius, een Zuid-Afrikaanse 

chirurg die voltijds vrijwilligt bij Cure Hospitals en Mercy Ships. De afgelopen twee weken hebben 

we ook gezellig bijgekletst met Michael en Irene McBrien uit Noord-Ierland. We ontmoetten Michael 

in Guinee in 2012 en hij komt elk jaar minstens twee weken aan boord werken als anesthesist. 

Irene is enkele weken geleden met pensioen gegaan als apotheker en hielp spontaan mee in de 

scheepsapotheek. Terwijl ik dit typ in het computercafé, werd ik net begroet door Rit, een Belgische 

mondhygiëniste die al vaak op het schip is geweest en nu terug is om weer een paar weken te 

helpen. Het is een gemeenschap die voortdurend verandert – gezinnen blijven meestal twee jaar of 

langer – en we ervaren steeds weer de stroom van oude vrienden die terugkomen en nieuwe 

vrijwilligers die alweer vertrekken na wat voelt als een veel te korte tijd. 

We hebben ook net bezoek gehad van Carolyns zus Charlotte, die twee weken bij ons was! Het was 

geweldig voor haar om ons thuis op het schip te ervaren, waar ze al sinds 2012 zoveel over heeft 

gehoord. Charlotte verbleef in een gastencabine aan boord en deed mee aan het leven in de 

gemeenschap – eten met de rest van de bemanning in de eetzaal, patiënten bezoeken in het Hope 

Center (waar mensen herstellen of wachten op een operatie), spelen met haar nichtjes en neefjes, 

meegaan naar Esthers zwemles, naar de markt in de stad en Indiaas eten bij ons favoriete 

restaurant. Afgelopen weekend maakten we een korte reis met overnachting naar een sterk 

aanbevolen natuurreservaat in de omgeving. Daarvoor moesten we meer dan drie uur in een 

rivierboot reizen op zaterdag, en op zondag weer terug. 
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Het is de enige plek in de buurt waar je lemuren in het 

wild kunt zien, en we maakten een paar begeleide 

tochten het bos in om dat te doen. Lemuren zijn kleine 

aapachtige dieren die in bomen leven en uitsluitend op 

Madagaskar voorkomen. Het was geweldig om de 

dorpjes langs de rivieroevers te zien terwijl we voorbij 

voeren, en om te genieten van de schoonheid van de 

meren en het bos. 

Het was erg leuk om in een groep van zo’n 15 andere 
Mercy Shippers te reizen, maar we waardeerden de 

koele temperatuur aan boord van het schip bij 

terugkomst des te meer – met airconditioning! Het was 

best even wennen om constant buiten te zijn in de hitte 

en vochtigheid, met de muggen, en hoe er direct mieren 

verschenen bij zelfs maar een druppeltje sap of een 

paar kruimels! 
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   De meesten van ons op het schip hebben een vakantie van drie dagen om Pasen te vieren. Deze 

week hebben we deelgenomen aan een aantal activiteiten die georganiseerd zijn door de pastorale 

dienst, zoals een korte versie van de Paasmaaltijd, een voetwassing waarbij onze voeten werden 

gewassen door leden van het managementteam, en het delen van brood en wijn om te gedenken 

dat Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven is, zodat wij verzoend konden worden met God 

en het volle leven konden ontvangen zoals Hij het bedoeld heeft. 

Toen we afgelopen weekend de schoonheid van de natuur om ons heen zagen – het water, de 

bomen, de sterrenhemel – viel het me op hoe lang het geleden was dat mijn blik meer gevuld was 

met natuur dan met door mensen gemaakte dingen. Het deed ons denken aan de Schrifttekst: 

“Want wat van God gekend kan worden, is hun bekend, omdat God het hun heeft 
geopenbaard. Zijn onzichtbare eigenschappen – Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid – 

worden immers vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in wat Hij gemaakt heeft. Daarom 

hebben zij geen verontschuldiging.”  – Romeinen 1:19-20 

                                            

Aan de andere kant, tijdens de bootreis terug naar huis, zagen we – naarmate de rivier dichter bij de 

buitenwijken van de stad kwam waar we opgehaald zouden worden – pijpen die olieachtig 

afvalwater in de rivier loosden, vlak naast de plekken waar de lokale bevolking geen andere keuze 

heeft dan hun kleding te wassen en zich zoals gewoonlijk te baden. Langs een strook van een 

kilometer langs de rivieroevers was een zwarte, olieachtige streep zichtbaar op de vegetatie en de 

boomstammen die uit het water staken – een treffend beeld van hoe onze zonde Gods volmaakte 

schepping heeft aangetast. Maar de glorieuze belofte is dat Hij alle dingen nieuw maakt – en dat 

begint bij ons! “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” – 2 Korintiërs 5:17 
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Op deze Goede Vrijdag danken wij God dat Hij zoveel van de wereld hield, dat Hij Zijn Enige Zoon 

gegeven heeft. Wij bidden dat jullie Zijn genade en vrede mogen ervaren in deze Paasdagen. 

Met liefde, 

Familie Bastiaan 

PS We kijken ernaar uit om op zaterdag 19 april twee verjaardagen te vieren in huis – Daniel wordt 

50 jaar en Esther wordt 7 jaar! We zijn zó dankbaar aan God voor hen. Vier met ons mee door hen 

een fijne verjaardag toe te wensen, en te bidden dat God hen allebei zal zegenen in dit nieuwe 

levensjaar! 

We zijn dankbaar voor: 

• Een driedaagse pauze rond Pasen 

• Dat ons hele gezin nog steeds geniet van het leven in de gemeenschap  

• Goede gezondheid 

• Charlottes leuke bezoek en haar veilige terugkeer naar huis 

• De aanhoudende trouw van sponsors en gebedspartners dit jaar 

Gebedspunten: 

• Daniel en een paar vrienden nemen op zaterdag 26 april een groep daklozen mee uit eten, 

en geven hen een tas met eten en een samenvatting van het Evangelie in het Malagasi. Bid 

voor een mooie tijd samen en dat Gods liefde gedeeld mag worden. 

• Voor blijvende bescherming tegen malaria en andere tropische ziekten die hier veel 

voorkomen. 
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